
 

Inkijk exemplaar 



 

 

 
Kerk in tijden van corona 

Iedere woensdag een blog 
 

 
 

  

In deze turbulente tijd schreven de vijf beroepskrachten van 
het cluster Adventskerk - Oosterkerk om beurten een blog.  

Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid.  



 
Einde aan de blogs  
 

Als voorgangers en kerkelijk werker schreven we in Coronatijd 
steeds een blog, om het contact met de gemeetleden te 
onderhouden.  
 
 
 
 
 

Tijdens de eerste lockdown periode, van 16 maart 2020 t/m  30 juni 2020 gebeurde dat 
dagelijks van maandag t/m vrijdag. 

 
Met ingang van 8 juli 2020 werd het een wekelijkse blog op de woensdag.  

 
Nu we gelukkig steeds meer terugkeren naar het normale leven hebben we besloten 
hiermee te stoppen. Het laatste blog is verschenen op 7 juli 2021. 
 
Het was voor ons bijzonder leuk om dit te schrijven en om van u reacties te krijgen 

 
 

ds Iemke Epema

ds Nelleke Eygenraam

ds Hans Tissink

ds Elly Urban

Dirk Jan Steenbergen

ds Annie Hasker

Renske Bakker
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7 juli 2021 - Nelleke Eygenraam ς ά[ŀŀǘǎǘŜ ƘŀǳƪǳΩǎέ 

 

 

ót Was mei vorig jaar 
Řŀǘ ƛƪ ōŜƎƻƴ ƳŜǘ ƘŀƛƪǳΩǎ 
als blog voor lezers 
 
veel waarnemingen 
al wandelend waar ook maar 
bloemen en vogels 
 
gedachtenspinsels 
alles wat mij bezig hield  
deed mij bewegen 
 
zo bleef ik gaande 
stap voor stap in weer en wind 
open voor alles 
 
vergezichten soms 
heel helder in de vroegte 
maar ook van nabij 
 
of van binnenuit 
bloemen die zich openden 
zingende vogels 
 
vele soorten gras 
groen in talloze tinten 
schril pril en voluit 
 
wuivend met halmen 
die buigen over het pad 
waar mijn voeten gaan 
 
 
 

een pad vol padjes 
net uit het water piepklein 
donderkopjes eerst 
 
nu op het droge 
onwennig huppelen ze 
toekomst tegemoet 
 
net als jij, als ik ς 
een tijd achter ons waarin 
niets zeker is dan 
 
ǿŜǘŜƴ ΨƘŜǘ ƪƻƳǘ ƎƻŜŘΩ 
en dat dit niet vanzelf spreekt 
niets onverschilligs 
 
maar als een verbond ς 
mensen die elkaar vinden 
God zelf die meedoet 
 
ja, begonnen is ς 
Schepper van onze aarde 
van al wat leeft 
 
Bron van het zijnde 
Gods adem in jou en mij 
door Jezus Christus. 
 
Dit lijkt me genoeg. 
Lƪ ǎŎƘǊŜŜŦ ƳƛƧƴ ƭŀŀǘǎǘŜ ƘŀƛƪǳΩǎ 
ΨŦƻǊ ǘƘŜ ǘƛƳŜ ōŜƛƴƎΩΧ Φ 
 
 

Nelleke Eygenraam   



30 juni 2021 - Iemke Epema -"Einde aan de blogs" 

 

Toen we in maart 2020 begonnen met deze blogs, hadden we er geen idee van dat 
vandaag op 30 juni het laatste zou verschijnen. Er was toen net een lockdown van 
drie weken aangekondigd. Drie weken thuis moeten blijven leek toen al ongelooflijk 
lang. Het is maar goed dat je niet alles vooruit weet. 

We besloten vrijwel onmiddellijk om zolang de kerk dicht was met u te 
communiceren via deze blogs. De eerste maanden verschenen die dagelijks, in de 
zomer van 2020 schakelden we over op een ritme van eens in de week. We hadden 
er veel plezier in deze stukjes te schrijven. Ieder deed dat op zijn en haar eigen 
manier. Daar waren we heerlijk vrij in. De een legde zich toe op het schrijven van 
ƘŀƛƪǳΩǎΣ ŜǊ ƪǿŀƳŜƴ ƎŜŘƛŎƘǘƧŜǎ ǾƻƻǊōƛƧΣ ƘŜǘ ƎƛƴƎ over de tuin, over wandelingen in de 
natuur, het zwembad, dingen die gebeurden in de wereld. Een paar mensen zorgden 
ervoor dat gemeenteleden zonder PC de blogs uitgeprint thuis kregen. We merkten 
dat wat wij schreven gelezen werden, er kwamen mooie reacties. Een van ons werd 
er zelfs bij de kapper op aangesproken. Verschillende mensen lieten mij weten dat zij 
een boek waar ik enthousiast over was ook waren gaan lezen ς dat vond ik zo 
geweldig! 

Hoe zullen we later terugkijken op deze tijd? Welke dingen zullen eruit springen? Ik 
zal mij de blogs zeker herinneren. Ook de wandelingen met verschillende van u. En 
ƴŀǘǳǳǊƭƛƧƪ ŀƭ ŘƛŜ ǾŜǊƎŀŘŜǊƛƴƎŜƴ Ǿƛŀ ȊƻƻƳ ƻŦ ǘŜŀƳǎ ƳŜǘ ŎƻƭƭŜƎŀΩǎΣ ƪŜǊƪŜƴǊŀŀŘ Ŝƴ 
andere groepen. Achter het scherm gaan zitten, kop koffie mee naar boven, de link 
aanklikken en maar hopen dat het allemaal werkt: de camera, de microfoon, en dat je 
de anderen allemaal goed kunt zien en horen. Het opnemen van de gezamenlijke 
vieringen, afwisselend in de Adventskerk en de Oosterkerk. Vorig voorjaar en 
afgelopen winter opnieuw een tijd lang in een compleet lege kerk, met alleen een 
paar medewerkers. De zanggroepjes in verschillende samenstelling, het oefenen voor 
de dienst en de saamhorigheid die daarbij ontstond.   



Een paar diensten in de Oosterkerk zal 
ik me altijd blijven herinneren. De laat-
ste zondag van het kerkelijk jaar, met 
die indrukwekkende film waarin de 
namen van overledenen waren opge-
nomen. De beide kerstvieringen. De 
musical van de kinderen die toch kon 
worden uitgevoerd door er een film 
van te maken. Het prachtige harpspel 
tijdens de andere kerstviering, en hoe 
die harp de hele viering door in beeld was, het warme zonlicht die ochtend. Hoe er 
tijdens die viering door twee kinderen spontaan gedanst werd en ons dat meteen op 
een idee bracht: waar zingen niet meer kon was dansen wel mogelijk! De bijzondere 
on line Minipassion. De bedrijvigheid in en rond de kerk met de Paasbrodenactie. De 
vrolijke Kinderpaasviering. De Pinksterviering, met voor het eerst weer kerkgangers 
en opnieuw dansende kinderen. Het in kleine groepjes na de dienst staan praten op 
het kerkplein. Mensen in de Adventskerk zullen hun eigen herinneringen hebben aan 
bijzondere momenten in hun kerk. 

Hoe zal het nu verder gaan, hoor je mensen voortdurend vragen. Komen mensen wel 
weer naar de kerk? Of blijven ze thuis kijken? Hoe kunnen we elkaar weer 
ontmoeten? Hoe blijven we samen een gemeenschap vormen? Heeft u zelf ideeën 
misschien? Is er iets dat u zelf zou kunnen en willen doen? Blijf alsjeblieft niet 
afwachten, maar kom er mee voor de dag. Zoek elkaar op, neem zelf initiatief. Als we 
iets geleerd hebben van de afgelopen tijd is dat we elkaar nodig hebben en het 
samen moeten doen. 

ds Iemke Epema 

  



16 juni 2021 ς Hans Tissink ς ά½ƛǘǘŜƴŘ ǎŎƘǊƛƧǾŜƴ ƻƳ ǎǘŀŀƴŘŜ ǘŜ ōƭƛƧǾŜƴέ 

 
 
 

 


