








Zoals op de laatste gemeenteochtend al is uitgelegd, zal
het gedenken van de overledenen op de laatste zondag
van het kerkelijk jaar anders gaan dan we tot nu toe gewend
waren. Tot dusver werden er niet alleen voor overleden
gemeenteleden, maar ook voor andere dierbare overlede-
nen lichtjes aangestoken op verschillende tafels beneden
en boven in de kerk. Met het branden van zoveel waxine-
lichtjes, vrij dicht bij elkaar, terwijl er ondertussen veel ge-
lopen wordt, handelden we al in strijd met de voorschriften
van de brandweer. Die voorschriften zijn onlangs bovendien
aangescherpt. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we
troffen, is spontane ontbranding niet denkbeeldig. In een
volle kerk wil je dat niet laten gebeuren. Reden om het ri-
tueel te herzien.

Bij het eerste gedeelte, de herdenking van gemeenteleden
die het afgelopen jaar zijn overleden, worden de namen
voorgelezen en wordt voor ieder een lichtje ontstoken aan
de paaskaars. We gebruiken alleen iets grotere kaarsen
dan de gebruikelijke waxinelichtjes in een ‘cupje’ met op-
druk, zogenaamde devotielichtjes. Na afloop van de dienst
kunnen deze als herinnering mee naar huis worden geno-
men.

Bij het tweede gedeelte, het herdenken van andere overle-
denen door iedereen, waarbij er naar zes verschillende
punten in de kerk wordt gelopen, worden er vanwege het
brandgevaar geen lichties meer aangestoken. Als taak-
groep eredienst hebben we gezocht naar een alternatieve
vorm. Allerlei mogelijkheden zijn bedacht. Ledkaarsjes in




Rondom de OK

Wie kent mij en wie ken ik?

Uit gesprekken na de zondagse viering blijkt dat men het
moment van iemand ontmoeten (bijna) net zo belangrijk
vindt als de inhoud. Natuurlijk zegt men “bijna”, anders doen
we de inhoud van de viering, de voorgangers en andere
medewerkers te kort. We ontmoeten God en we ontmoeten
anderen; velen zijn op zoek naar beide. Een praatje vooraf
of tijdens de koffie/thee, is soms het eerste woord met ie-
mand op de zondag. De ontmoeting bij Gods woord staat
centraal. De Oosterkerk zou Ontmoetingskerk kunnen
heten.

Elke dag zijn er groepsactiviteiten in de Oosterkerk. In de
kerkenraad is veel nagedacht over de rondetafelgesprek-
ken met gemeenteleden en daaruit komen vernieuwingen
met hulp van stimuleringsgelden van de PGZ. Vernieuwing
van liturgie komt aan de orde, maar ook activiteiten buiten
de (zondagse) kerk. Hetin stand houden van de pastoraats-
uren heeft prioriteit. De kerk en met name het pastoraat
moet beschikbaar zijn voor iedereen op vele momenten,
ook door de week. Zo zijn we kerk in de stad, kerk voor de
stad, er is plaats voor velen.

Pijnpunten kunnen zijn de vermindering in kerkbezoek, de
vergrijzing of het moeite hebben met vernieuwing of juist
met teveel traditie. De focus zou vooral moeten liggen op
het zoeken en ontdekken van wat werkelijk als waardevol
wordt ervaren in onze geloofsgemeenschap. De kern van
onze gemeente is de ontmoeting met God, de dienst aan
elkaar en aan de wereld om ons heen en ver weg. leder die
dat wil, wordt betrokken bij dit proces. Vertel elkaar en ons
wat je als waardevol ervaart. Met vele doelgroepen, met de
jongeren, maar ook met randgroep-gelovigen, vormen we
zo een visie voor de toekomst. Doe mee aan de themabij-
eenkomsten of laat je mening horen aan een lid van de
kerkenraad.

Vrijwilliger worden? Ze zijn nodig voor velerlei functies, van
praters en vergadermensen tot doeners en bezoekers.
Omdathetboeiendis, omdathetgezelligis. Je leertmensen
kennen en ze kennen jou. Ontmoeten komt dan vanzelf,
want wat is er leuker dan dat iemand je herkent en ook nog
eens weet dat je je vrijwillig inzet voor de kerk, voor God en
voor de ander. Welkom.

Als mijn geloofsgemeenschap niet een plaats is waar men
naar mij luistert, waar ik kan proberen te geloven, te leren
en te groeien, waar kan ik dan terecht?

Dik Kremer, voorzitter Kerkenraad Oosterkerk.

Kerkbalansweetjes 2018
Wist je dat:

De Oosterkerkgemeente 1.172 leden heeft?

Je bijdrage aan kerkbalans noodzakelijk is zodat we
dominees en pastoraal medewerkers hebben om
kerk te kunnen zijn?

Een lidmaatschap van een sportclub of koor al snel
€ 20 per maand kost?

Het voor bijna 50% van de leden gewoon is om
minder dan € 10 per maand aan de ker te geven?
De totale bijdrage aan kerkbalans door leden van de
Oosterkerk over 2018 € 303.695 bedraagt?

Dat nu meer dan 70% daarvan wordt bijgedragen
door mensen ouder dan 65 jaar (649 mensen)?
Dus dat de andere groep slechts 30% bijdraagt?
Mensen jonger dan 40 jaar slechts 3% van het totaal
bijdragen?

Soms niemand zich aanmeldt als een oproep voor
vrijwilligers wordt gedaan?

De kerk van ons allemaal is?

Dus dat iedereen zijn steentje moet bijdragen, als
vrijwilliger en binnen de financiéle mogelijkheden
als de kerk je wat waard is?

Anders heeft de Oosterkerkgemeente geen toekomst.

Bina Schouwstra, ouderling-kerkrentmeester

Dik Kremer










